
 
Liturgie voor de dienst in de 

PKN van Ravenstein, op 21 mei 2023. 
 

Aandacht voor de Hemelvaart 
Thema: ‘Wees in de wolken’ 

 
. 
 
Na orgelspel, welkom en mededelingen. 
 
DE VOORBEREIDING: 
De kaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons  midden. 
 
Lied 1: 47: 1, 2 (zo mogelijk staande gezongen) 

 
Groet: 
V: de Heer zij met U 
G: ook met U zij de Heer 
 
Bemoediging 
V: onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
V: o God, keer U om naar ons toe 
G: en doe ons weer leven met hart en ziel 
V: laat ons, o Heer, Uw liefde zien 
G: en geef ons Uw heil ! 
V: o Heer! Hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot U komen. Amen 
 
Lied 2: 47: 3 
 
Kyriegebed 
V: Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van       
    de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft  
    geen einde  
V: …… 
 
(De gemeente mag gaan zitten) 



daarom bidden wij U tezamen: 
G: Heer ontferm U. Amen 
 
Lied 3: 305 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Lezing 1:  Ezechiel 1: 1-5a, 26-28 (basisbijbel) 
 
In het 30e jaar zag ik de hemel opengaan. God liet mij dingen zien. Ik 
zag het vóór me als in een droom. Dat gebeurde op de vijfde dag van de 
vierde maand. Ik woonde bij de rivier de Kebar in Babylonië. Ik woonde 
daar samen met de andere mensen die uit Juda gevangen waren 
meegenomen naar dat land. Dat was vijf jaar nadat koning Jojachin 
gevangen meegenomen was naar Babel.  

Ik ben priester Ezechiël, de zoon van Buzi, en woon bij de rivier de 
Kebar in het land van de Babyloniërs. Daar kwam Gods Geest over mij 
en sprak de Heer krachtig tegen mij. 

Dit was wat ik zag. Er kwam plotseling een stormwolk uit het noorden, 
een enorme wolk met een stralende glans er omheen. Binnen in de wolk 
was een vuur. En in dat vuur zag ik iets dat schitterde als gloeiendheet 
metaal. Toen zag ik midden in de vuurgloed de gestalten van vier 
wezens. 
….. 
Daarna zag ik boven de koepel iets wat er uitzag als een troon van 
saffier. En op dat wat op een troon leek, zag ik Iemand zitten. Hij had de 
gestalte van een mens. Hij glansde als gloeiendheet metaal. Het leek 
alsof er vuur binnen in Hem was. Vanaf zijn middel naar boven en vanaf 
zijn middel naar beneden leek het alsof Hij helemaal van vuur was, met 
een stralende gloed er omheen. Het licht van die gloed leek op het licht 
van de regenboog die in de regentijd in de wolken te zien is. Zo zag ik de 
stralende aanwezigheid van de Heer. Toen ik die zag, viel ik op de grond 
neer. En ik hoorde Hem tegen mij spreken. 
 
Lied 4: 655: 1, 2, 4, 5 
 
Lezing 2: Handelingen 1: 1 – 12 (basisbijbel) 
 
Teofilus, in mijn eerste boek heb ik je geschreven over alles wat Jezus 
heeft gedaan en aan de mensen heeft geleerd voordat Hij naar de hemel 



ging. Voordat Hij naar de hemel ging, leerde Hij door de Heilige Geest 
nog allerlei dingen aan de leerlingen die Hij had uitgekozen.  

Want nadat Hij uit de dood was opgestaan, liet Hij zich nog vaak aan de 
leerlingen zien. Pas na 40 dagen ging Hij naar de hemel. Tijdens die 40 
dagen sprak Hij met de leerlingen over allerlei dingen die met het 
Koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed Hij nog heel veel 
wonderen. 

Toen Hij op een keer bij hen was, zei Hij tegen hen dat ze niet uit 
Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten 
blijven wachten op wat de Vader beloofd had. "Ik heb jullie al verteld wat 
die belofte is," zei Jezus.  

"Johannes doopte met water. Maar binnenkort zullen jullie met de Heilige 
Geest worden gedoopt." 

De mensen die daar bij Hem waren, vroegen Hem: "Heer, gaat U er nú 
voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt?" Hij antwoordde: 
"Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader 
weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn.  

Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan 
zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben 
gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en 
daarna in de hele wereld." 

Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk 
en ze zagen Hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staan staren. 
Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: 
"Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie 
hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. 
Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen." 
 
Lied 4a: 339a 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,O vader,  
O zoon, O heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel en aansluitend zingen we Lied 5: 663  
 
Gebeden: 
…. 



V: Daarom bidden wij u tezamen: 
G: Heer ontferm U. 
 
Stilte 
 
”onze vader die in de hemelen zijt ….” 
 
Lied 6: 665  (staande gezongen) 

 
Wegzending en zegen 
V: Ga dan heen in vrede, iedere naar uw eigen plaats en taak. 
En als je gaat, Ga dan in de verwachting van de toekomst van onze 
Heer.  
 
De Heer zegene en hij behoedde ons 
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. 
 
G: Amen, Amen, Amen. 
 
. 
 
Na de dienst is de collecte voor kerk en diaconie. 
Er is koffie of thee. 
 
De volgende dienst is op 28 mei met ds. P.A. Baars, Tiel 
Er is in deze dienst aandacht voor het Pinksterfeest. 


